
Verstillen in de veertigdagentijd (Christelijke meditatie)     

     

 

In de 40 dagen tijd staan we vaak stil voor bezinning en stilte. Dat kunnen we doen 

in de Piterkerk van Lippenhuizen rondom de Paaskaars. 

 

We komen in stilte binnen en luisteren naar muziek.  

Als het half 10 is gaat de muziek uit  en wordt er een Bijbeltekst voor gelezen. Deze kunnen we in 

stilte op ons in laten werken totdat om vijf voor tien de muziek weer gaat spelen. We verlaten dan in 

stilte de kerk. 

 

Hierna is er gelegenheid om aan de overkant een kop koffie /thee te 

drinken. Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om na te praten over 

de Bijbeltekst en je ervaring met het stiltemoment. 

 

Plaats: Piterkerk Buorren 30 8408 HH Lippenhuizen 

Data:   14, 21, 28 februari en 6, 13, 20, 27 maart. 
Inloop: 9.15 uur aanvang 9.30 uur. 
Bijdrage voor de koffie/thee € 2,- 
Opgave niet nodig. 
Inlichtingen Annemieke Schimmel: 06-26798159 

 


